
ST MAARTEN 
Buiten regende het pijpenstelen maar in de kerk was het droog en warm. 

 
Op 11 november met St. Maarten was het nat 

en koud weer. De regen kwam met bakken uit 

de lucht . Maar in de kerk van Den Burg was 

het droog en warm. 

Alle kinderen die kwamen zingen werden 

warm onthaald door ridder St. Maarten met 

warme chocolademelk, snoep en 

mandarijntjes.  

En de kinderen mochten ook nog allemaal een 

kaarsje aansteken.  

Aan het eind van de avond branden er zo’n 70 

kaarsjes. Kortom ondanks het slechte weer 

was het een mooie avond en een succes! 

 

Volgend jaar zijn we er weer.  

 
 


