
ALLERZIELEN 

Op 2 november herdenken we onze 

dierbare van wie wij afscheid hebben 

moeten nemen. 

Tijdens een speciale viering zullen wij 

de namen noemen van onze geliefden 

en medeparochianen die afgelopen 

jaar zijn overleden, voor ieder van 

hen zullen we, net als bij hun uitvaart, 

een kaars ontsteken aan de 

paaskaars. 

De viering van woord en gebed begint 
om 19.00 uur in de Johannes de 
Doper kerk in Den Burg.  
Na afloop staat de koffie en thee klaar 
en kunt u nog even met elkaar 
napraten.  
 

Alles heeft zijn uur.  
Voor alles wat er gebeurt, is een vaste tijd.  

Geboren worden en doodgaan.  
 

Een tijd van samenzijn ging voorbij,  
de uren van samen leven met wie ons dierbaar was, is verstreken,  

het beminnen, huilen, lachen, hopen en strijden zijn voorbij gegaan.  
 

Toen kwam de tijd van afscheid nemen.  
Soms te vroeg,  

soms onverwacht, 
 soms na een lange weg,  

soms als een schok,  
soms als een opluchting,  

maar altijd met verdriet om wat voorbij ging.  
 

Wij herinneren ons al de goede en mooie momenten.  
Wij herinneren ons de gezichten van onze dierbaren.  

Hun ogen die wij zagen, die ons zagen,  
die wij gezien hebben, die ons gezien hebben,  

die we nog zien als we aan hen denken...  
 

Wij herinneren ons hun namen  
en wij noemen hun namen, nu, in deze stilte.  

 
We steken voor ieder van hen een lichtje aan,  

om het licht dat zij waren  
om het licht waarin ze zijn opgenomen  

bij onze Lieve God  
die al onze lieve doden behoedt en behoudt.  

 
En om het licht dat zij altijd zullen zijn  

in ons hart. 
 


