
Allerzielen in R.K. kerk Den Burg 

Allerzielen is een van oorsprong katholieke herdenkingsdag op 2 november, ter nagedachtenis 
aan alle overledenen. Recent of langer geleden. Samen gedenken kan troostvol zijn voor de 
nabestaanden en steun geven bij het gemis van een dierbare.  

Op zondagavond 2 november om 19.00 uur is er een Allerzielenviering in de R.K. kerk in Den 
Burg. Deze woord- en gebedsviering is voor iedereen die behoefte heeft om in deze donkere tijd 
van het jaar samen te zijn en in het teken van licht en bezinning dierbare overledenen te 
gedenken. De sfeervolle viering wordt geleid door parochianen en muzikaal omlijst door een 
koor. Er is gelegenheid om een kaars te branden, om te zingen of om stil te zijn. De kerk in de 
Molenstraat gaat open 
om 18.30 uur. Iedereen 
die hierbij aanwezig wil 
zijn is van harte 
welkom. Na de viering 
is er gelegenheid om 
samen na te praten 
met een kopje koƯie of 
thee.  

 


